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Een tijdje geleden kwam er op mijn socials een video 
langs van Mirjam van der Vegt. Zij was te gast in de 
podcast ‘Brandstof’, waarin ze onder anderen sprak 
over haar eigen vragen en twijfels rondom het geloof. 
In de video die ik zag vertelde ze dat er veel mensen op 
veel verschillende manieren hadden gereageerd op die 
podcast. 
 
Ze sprak uit dat het zo mooi zou zijn als de kerk een 
soort zoekgroep is: met elkaar, in al onze diversiteit, 
zoeken naar wat de betekenis is van God voor mensen 
en hoe de kerk eruit zou kunnen zien. En je ervan 
bewust zijn dat dat ook kan of moet veranderen. Ze 
maakte de vergelijking met het bewerken van land: het 
land en de boer blijven hetzelfde, maar tijdens het 
bewerken van het land verandert er veel en probeer je 
daar zo goed mogelijk op in te spelen, zodat het land 
floreert.  
 
Ik ervaar onze gemeente als een biodiversiteit in plaats 
van een monocultuur en ik ben er dankbaar voor dat ik 
de vrijheid voel om te ‘zoeken’. In deze Ontmoeting zijn 
daar ook voorbeelden van te vinden: zoeken naar 
manieren om veranderingen in de maatschappij vorm 
te geven in onze gemeente. Met de constante factoren: 
het land dat ons is gegeven en de liefde van God. Van 
der Vegt noemt dat ‘de kerk als dynamische plek voor 
verandering’. Dat is spannend, maar ook mooi. Zoeken 
in alle diversiteit, al die verschillende mensen met 
verschillende denkbeelden, met actieve en zeer 
betrokken gemeenteleden, maar ook met 
gemeenteleden die niet zo zichtbaar zijn. ‘De kerk is van 
Christus en hij weet precies hoe groot die is (veel meer 
nog dan wij).’  
 
Namens de redactie, 
Marcella en Ied 
(De podcast ‘Brandstof’ is terug te vinden op Spotify, ik luisterde de 
aflevering van 20 januari. De video staat op het Facebook-account 
van Mirjam van der Vegt, 20 januari.) 

Kopij inleveren voor het  mei-nummer uiterlijk 
woensdag 16 april 2025 
 

bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
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Signaal     
 
Pasen - Pesach 
Dit jaar wordt het Joodse Pesachfeest gevierd vanaf zaterdagavond 12 april tot zondag 20 april. Het christelijke 
Paasfeest vieren we op zondag 20 en maandag 21 april. Dus dit jaar overlappen beide feesten elkaar een dag. Veel 
gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het Jodendom. Piet van Midden, protestants 
predikant en gepensioneerd docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt op de PKN site uit hoe het zit met Pesach 
en Pasen (iets aangepast).  
 
Misleiden van de dood 
Ooit was Pasen een boerenfeest in het oude Israël. Na de winter, als de eerste gerst rijp was, gingen de mensen met 
een deel van dat eerste graan naar de tempel. Zee liepen niet zomaar het tempelplein op, maar deden dat met een 
soort hink-stap-sprong, om de boze geesten te misleiden. Je weet immers maar nooit. Dat heet in het 
Hebreeuws pasàch, overslaan. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was ooit óók bedoeld om boze geesten voor de 
open kerkdeur weg te houden…     
Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit feest ook vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit 
Egypte! In opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed van een geslacht lam aan de deurposten. Overal waar de 
engel van de dood die bebloede deurposten zag, ging hij voorbij. Pasàch, de dood passeerde hen.  
 
Feest van de bevrijding 
Zo werd Pèsach voor altijd het feest van de bevrijding uit Egypte en daarmee de redding uit de dood. De Joodse familie 
en de gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. Daarop staat een schaal met een beentje van een lam (sinds de 
tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer geslacht) - matzes (brood zonder gist) - bittere kruiden - charoseth 
(symbool van de klei voor de tichelstenen) - een gebraden ei (ter herinnering aan het offer van de feestdag) en wijn. 
Men citeert uit de psalmen 113-118 die we samen het Groot Hallel noemen. Hallel betekent lofprijzing. De liturgie is 
eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand – het liefst een kind - van het gezelschap stelt: ‘Waarom is deze avond 
anders dan andere avonden?’ 
 
Jezus als offerlam 
Jezus, onze Heer, vierde de Joodse feesten mee. We vinden Hem bijvoorbeeld ook op het Loofhuttenfeest. Maar het 
bekendste is het Pèsach dat Hij meevierde. De leerlingen zijn dat Pèsach uiteraard nooit vergeten. De evangelisten 
hebben aan Pèsach een dubbele bodem gegeven. Ze vonden in het offerlam dat de leerlingen die paasavond aten, 
Christus terug als een lam ter slachting. Dat was een nieuwe dimensie.                                                                                  
Maar de leerlingen waren Joden. Dat bleven ze hun leven lang – als je Jood bent, kun je dat immers niet afleggen. Ze 
kwamen samen ‘om brood te breken’, dat is ‘samen eten’. Joden die religieus leven, beginnen nog steeds met een 
zegening die bij een broodmaaltijd eindigt met: ‘Gij die het brood uit de aarde hebt doen opkomen’. En na het eten 
wordt er uitvoerig gebènsjt, gedankt. 
 
Mensen van de weg 
De leerlingen van Jezus schaften die gebeden niet zomaar af. 
Maar er kwamen bij deze ‘mensen van de weg van Jezus’ (de 
oudste naam voor ‘christenen’) allerlei gebeden en zegeningen 
bij! Het Onze Vader kon daarbij niet ontbreken. En in een oude 
christelijke rite werd vier keer een beker wijn doorgegeven, net 
als in de Pesach viering. Zo kreeg je twee paasvieringen: een 
Joodse en een Christelijke. 
 
Ik wens u op weg naar het Paasfeest een zinvolle Veertigdagentijd toe en feestelijke, opgewekte Paasdagen!!  
Sippy Klercq  
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Vieringen april 2025 
Zondag 6 april: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik 
Ouderling van dienst: Nico de Groot 
Organist:  Bas Vliegenthart   
Koster:   Jaap Swijnenburg   
Peuteroppas:  Hanneke en  

Angelique de Graaf   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de bovenzaal  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  KiA / Zending Golfstaten,  

de kracht van Bijbelverhalen 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door  

Kerk en Israël  
 
Zondag 13 april: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  dhr. A. Havenaar, Heel  
Ouderling van dienst: Hans/Gerda van Zijl 
Organist:  Bas Vliegenthart   
Koster:   Hans Stafleu    
Peuteroppas:  Judith Verwey    
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
Bijzonderheid:  Palmzondag 
 
Donderdag 17 april: avonddienst 19.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde  
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Hans Aleman    
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Avondmaalscollecte 
Bijzonderheid:  Witte Donderdag, Heilig 

Avondmaal 
 
Vrijdag 18 april: avonddienst 19.30 uur 
Voorganger:  ds. A.P. Tack, Bodegraven 
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Cor van der Neut    
Bijzonderheid:  Goede Vrijdag 
 
 

 
Zaterdag 19 april: avonddienst 22.00 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Leo Smit 
Organist:  Bas Vliegenthart   
Koster:   Michel de Goeij 
Bijzonderheid:  Stille Zaterdag, Paaswake 
 
Zondag 20 april: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Mieke Schippers 
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Marith en Meike de Goeij 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Bloemencommissie 
Bijzonderheid  Pasen, koffie drinken 
 
Zondag 27 april: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. W. Westerveld,  

Wijk aan Zee  
Ouderling van dienst: Hans/Gerda van Zijl 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Jessica van Vliet en Fe Boere 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / PGO_Plus 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
2 april   19.15 uur Jan Evertsen 
5 april   19.15 uur Meditatief moment in  

sacristie 
9 april   19.15 uur Hans Lippe 
11 april   19.15 uur Meditatief moment in  

sacristie  
14 april   19.30uur Lijdensmeditatie in HGO 
15 april   19.30 uur Lijdensmeditatie in HGO 
16 april    19.30 uur Lijdensmeditatie in HGO 
23 april   19.00 uur Paaszang in Wulverhorst 
30 april   19.15 uur Sippy Klercq 
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Weeksluiting Wulverhorst: 
4 april   19.00 uur pastor Huub Spaan    
11 april   19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans 
18 april   15.00 uur pastor Huub Spaan –  

Goede Vrijdag 
25 april   19.00 uur mw. Sippy Klercq 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

April 2025  
(Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
 

dinsdag 1 april  Jesaja 56,1-8 
woensdag 2 april  Jesaja 56,9-57,6 
donderdag 3 april  Jesaja 57,7-13 
vrijdag 4 april  Jesaja 57,14-21 
zaterdag 5 april  Jesaja 58,1-5 
zondag 6 april Judica Jesaja 58,6-14 
maandag 7 april  Jesaja 59,1-8 
dinsdag 8 april  Jesaja 59,9-15a 
woensdag 9 april  Jesaja 59,15b-21 
donderdag 10 april  Psalm 36 
vrijdag 11 april  Deuteronomium 16,1-8 
zaterdag 12 april  Deuteronomium 16,9-17 
zondag 13 april Palmarum Lucas 19,29-40 
maandag 14 april  Psalm 67 
dinsdag 15 april  Psalm 41 
woensdag 16 april  Lucas 22,1-13 
donderdag 17 april  Lucas 22,14-65 
vrijdag 18 april  Lucas 22,66–23,56 
zaterdag 19 april  Psalm 82 
zondag 20 april Pasen 1 Johannes 1,1-17 
maandag 21 april  Psalm 105,1-22 
dinsdag 22 april  Psalm 105,23-45 
woensdag 23 april  Lucas 24,1-12 
donderdag 24 april  Psalm 102,1-18 
vrijdag 25 april  Psalm 102,19-29 
Zaterdag 26 april  Lucas 24,13-27 
Zondag 27 april Pasen 2 Lucas 24,28-35 
Maandag 28 april  Psalm 150 
Dinsdag 29 april  Deuteronomium 16,18–17,7 
Woensdag 30 april  Deuteronomium 17,8-20 
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Verslag kerkenraadsvergadering  
12-03-2025 
Nico de Groot opent deze vergadering met het 
gedicht ‘Gods beloften falen niet’ en gaat voor in 
gebed. Na het welkom volgen de personalia. Het 
overlijden van Esther Spek en de geboorte van  
Sieb Scherpenzeel worden genoemd.   
 
Hierna is er ruim tijd voor bezinning. Het thema komt 
uit ‘Als nieuw!’ – het boekje van de 40-dagentijd; “Het 
is al begonnen”.  De discipelen beleven bij de 
verheerlijking op de berg, een hoogtepunt in hun 
geloofsleven (Lucas 9: 28-38). Ze zien een glimp van 
Gods Koninkrijk. Deze ervaring zal hen kracht geven. 
Hoewel ze het moeten doen met een herinnering. De 
aanwezigen hebben de vraag gekregen om een foto of 
plaatje mee te nemen van een plek of moment 
waarop ze iets van God hebben ervaren. In groepjes 
wordt hierover gesproken en hoe het kracht of hoop 
geeft voor onderweg. Na de bespreking schrijven we 
op post-its ervaringen binnen onze kerk waarin we 
een glimp van Gods Koninkrijk ervaren. Deze post-its 
worden als een straal van licht op een wand geplakt 
(zie elders in deze Ontmoeting).  
 
Na een korte pauze vervolgen we de vergadering.  
De kerkenraad gaat akkoord dat onze kerk aangemeld 
wordt bij Wijdekerk. Een website waar mensen die op 
zoek zijn naar een LHBT+ vriendelijke kerk ons kunnen 
vinden.   
We starten een digitale jaarkalender binnen de 
kerkenraad om alle activiteiten nog beter op elkaar af 
te kunnen stemmen.  
Het koffiepotje gaat niet meer rond tijdens het 
koffiedrinken maar staat bij de uitgang. Fides de Jong 
heeft een schilderijtje gemaakt om op een ludieke 
wijze de aandacht te trekken voor een bijdrage.    
 
Bij de ingekomen stukken komt een mail van de 
kinderkerk en kinderclub ter sprake. De helft van de 
leiding van de kinderkerk stopt deze zomer met haar 
taak. Dit maakt de positie van de kinderkerk moeilijk. 
Hoe verder? Er is overleg gaande met het jeugdwerk 
over wat goed gaat en vooral over de zaken die 
aandacht vragen. In de gemeentevergadering in mei 
wil de kerkenraad de gemeente informeren over de 
plannen voor het jeugdwerk en willen we graag uw 
steun vragen. De geloofsopvoeding van de 

kinderen/jeugd is een verantwoording van ons 
allemaal….        
 
We bespreken de komende bijeenkomst van de 
kerkenraden van Montfoort, Harmelen en Oudewater 
in het kader van bestuurlijke samenwerking. De 
bijeenkomst is gericht op ontmoeten, kennismaken, 
inspireren, verkennen en oriënteren op 
samenwerking. Ook over dit proces willen we u graag 
op de gemeentevergadering het een en ander 
vertellen.  
 
Een aantal taken worden opnieuw binnen de 
kerkenraad verdeeld; de lief en leed pot, 
vicevoorzitter en veilige kerk.  
 
Rianne vertelt over de nieuw opgerichte 
klankbordgroep en de functie ervan. In deze eerste 
fase van aan elkaar wennen als gemeente en nieuwe 
predikant is er nu een klankbordgroep met Gert 
Koffeman en Jacoline Krabbendam. Hierin bespreekt 
men in algemene zin hoe het gaat, bijvoorbeeld de 
signalen/geluiden uit de gemeente of welke 'gang van 
zaken' men gewend is. Als steuntje in de rug om als 
predikant in deze voor haar nieuwe gemeente haar 
weg te vinden. 
 
Rianne gunt ons een kijkje in haar werkzaamheden 
door voor iedere (grote) kerkenraad een stukje te 
schrijven over hetgeen ze meemaakt. Dit wordt zeer 
gewaardeerd.  
De Kerk en Schooldienst wordt dit jaar in onze kerk 
gehouden op 30 maart. Volgend jaar bij Dabar en in 
2027 bij de HGO-H. 
Wegens succes zijn er nog 2 huiskamerontmoetingen 
gepland om als gemeenteleden Rianne en elkaar te 
ontmoeten en in gesprek te gaan.  
In het najaar wordt er een “heidag” georganiseerd 
voor en door de kerkenraad. Een werkgroepje gaat 
aan de slag met de voorbereidingen.  
 
Op 13 april nemen we in de dienst afscheid van Jan-
Peter Molenaar, jongerenwerker. Er is een overlap 
geweest met Rianne om een aantal jeugdzaken rustig 
over te dragen.  
In de rondvraag komt onder andere naar voren dat er 
nieuwe contactpersonen zijn die het pastoraat gaan 
ondersteunen. In de dienst van 18 mei worden zij aan 
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de gemeente voorgesteld en wordt hen 
geheimhouding gevraagd van hetgeen hen wordt 
toevertrouwd.  
Mieke sluit de vergadering met een gebed uit Als 
nieuw! (de veertigdagen kalender). 
 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers, scriba 
 
Volgende vergaderingen: 
Agendacommissie    26 maart  
Kleine Kerkenraad  2 april   
 

Uit de kerkenraad / bij de afbeeldingen 
Op woensdag 12 maart tijdens de 
kerkenraadsvergadering namen we wat meer dan 
anders de tijd voor bezinning en gesprek. Samen 
dachten we na over Lucas 9:28-38. Petrus. Daarbij 
werden we geïnspireerd door wat ds. Irma Pijpers-
Hoogendoorn hierover schrijft in de veertigdagentijd 
kalender (16 maart). Johannes en Jakobus beleven 
een geweldig en spectaculair moment. Alsof de hemel 
open gaat. Ze zien een glimp van Gods koninkrijk. 
Soms zou je er jaloers van worden. Onze ervaringen 
met Jezus, God of geloven zijn vaak zo anders dan die 
van de leerlingen. Wij maken geen verheerlijking op 
de berg mee, zoals beschreven in Lucas 9. Toch 
ervaren wij ook momenten van Gods aanwezigheid. 
Hierover gingen we met elkaar in gesprek. 
 
In alle zorgen over wat beter kan of moeilijk is, 
vergeten we misschien uit te spreken wat we wél 
waarderen aan onze gemeente. Alle kerkenraadsleden 
gingen daarom aan de slag. We maakten met elkaar 
een ‘lichtstraal’ van post-its. Als knipoog naar het 
verhaal van de verheerlijking op de berg en Gods licht 
dat doorbreekt in de wereld. Op de post 
beantwoordden we: waar ervaren we in onze 
gemeente een glimp van Gods koninkrijk? Gelukkig 
konden we met gemak een heel aantal briefjes vullen 
en opplakken met zegeningen en kansen. Met dank 
aan onze voorzitter, delen we op de volgende pagina 
graag een overzicht van de post-its. Ikzelf maakte een 
creatieve verwerking van de avond. 
Ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 

Een nieuwe opzet van (o.a.) het begin van 
de zondagse eredienst 
Soms is het noodzakelijk, maar soms is het ook 
gewoon goed (bijvoorbeeld door nieuwe inzichten) 
om in de opzet van onze vieringen de nodige 

aanpassingen te maken. Die aanpassingen kunnen 
gewenst zijn om bijvoorbeeld een dienst gevoelsmatig 
meer liturgisch te laten beginnen (of te laten 
verlopen) of noodzakelijk omdat vanwege een 
krimpend bestand van vrijwilligers de huidige opzet 
van de aanvang van de dienst niet meer te handhaven 
is. 
 
Met ingang van zondag 20 april a.s. (Eerste Paasdag) 
zal de aanvang van de eredienst als volgt gaan 
verlopen: 
 
Een gastvrouw of gastheer zal u als kerkganger bij 
binnenkomst welkom heten en bij het betreden van 
de kerkzaal zal de Paaskaars zoals gebruikelijk reeds 
branden. Tevens staan er op de liturgietafel twee 
lange smalle kaarsen die op een later moment zullen 
worden aangestoken (symbolisch gezien het moment 
van aanvang van de dienst). 
 
De predikant, de dienstdoende ouderling (vanaf dat 
moment nog maar één ouderling per dienst) en de  
gastvrouw/ -heer komen de kerkzaal binnen en 
nemen plaats voor in de kerkzaal. Het gemeentelid 
dat het welkom zal uitspreken steekt de twee smalle 
kaarsen aan die op de liturgietafel staan. Vervolgens 
spreekt het gemeentelid een kort welkom uit richting 
de gemeente. Dit middels een passende tekst welke 
kan worden gekozen uit een door onze predikant 
samengesteld overzicht. Er zullen op dat moment 
geen verdere mededelingen worden gedaan. De 
overige mededelingen worden eventueel op een later 
moment tijdens de dienst door de ouderling 
uitgesproken. Ook de inzameling van de gaven wordt 
voor de voorbeden uitgevoerd zodat de predikant de 
mogelijkheid heeft om het doel van de collecte tijdens 
zijn/haar gebed nog nader te memoreren (het gaat 
hier dus niet in het gebed om het daadwerkelijke 
collecteren maar uitsluitend om het doel van de 
collecte). Na de voorbeden volgt dan het slotlied. 
 
Na het welkom en de begroeting van de predikant 
door de ouderling zingen we een lied, gevolgd door 
een moment van ‘stil zijn voor God’. Vervolgens 
bemoediging en groet en het zingen van het 
intochtslied (bij voorkeur is dat een psalm). U kunt 
dan gaan zitten en het verloop van de eredienst mede 
via de getoonde beamerpresentatie verder volgen! 
 
Tot slot nog een verzoek aan u als gemeentelid, maar 
mocht u bereid zijn om zo nu en dan de gemeente bij 
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aanvang van de zondagse eredienst te verwelkomen 
en het moment van aanvang van de dienst te 
symboliseren middels het aansteken van de twee 

smalle kaarsen op de liturgietafel laat dat dan graag 
even weten aan de liturgiecommissie! 
(liturgiecommissie@protgemoudewater.nl) 
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Gemeentevergadering 25 mei na de kerkdienst 
 
 
 
 
 

Oudewater in de Tweede Wereldoorlog 
Op 4 mei worden door het hele land bij de 
herdenkingen georganiseerd. Zelf vind ik het altijd 
mooi en belangrijk om daar bij te zijn, dat is iets wat ik 
heb ontdekt als orkestlid. Ik speelde in Waddinxveen 
bij het monument en leerde daar het verhaal van het 
lokale verzet. Afgelopen jaar speelde ik ook bij de 
kleine herdenking van het vergisbombardement op 
Ede-Zuid en op de grote Airborneherdenking op de 
Ginkelse hei. Lokale verhalen spreken het meest, vind 

ik. Die verhalen brengen het dichtbij; wat gebeurde er 
in de straten waar ik ook loop? Hoe is dat in 
Oudewater? Omdat 4 mei dit jaar op zondag valt, ben 
ik erover aan het nadenken hoe we de herdenking 
kunnen verbinden aan de kerkdienst. Daarom is mijn 
vraag: wie kan mij iets vertellen over Oudewater in de 
Tweede Wereldoorlog? Misschien uit eigen 
familieverhalen, of vanwege persoonlijke interesse in 
het onderwerp. Neem contact met me op, dan kom ik 
graag even langs. 
Ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 
 

 
 
 
13 februari tot en met 17 maart 2025 
  
Wie worden er in april 2025, 80 jaar en ouder: 
2 april, mevr. S. Gort-Visser, Prins Bernhardstraat 81, 3421JD  Oudewater 
4 april, mevr. G. Beenen-Hoogenboom, Rootstraat 19, 3421AV Oudewater 
8 april, mevr. J. Elderman-Bomhof, Joostenplein 24, 3421TC  Oudewater 
26 april, mevr. A.M. Gideonse-Haeser, Prins Bernhardstraat 2, Fuut 43, 3421JD  Oudewater 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Ingekomen: 
Mevr. M.W. Koetsier, Opweg 26,3467PG Hekendorp 
Dhr. P. Goudriaan, Prins Bernhardstraat 2, Uiver, 3421JD Oudewater (na tijdelijk verblijf in Kamerik weer terug in 
Oudewater en opnieuw ingeschreven bij de PGO) 
 
Ingeschreven als vriend van PGO: 
Dhr. K.A. van Eerde, Vliet 41, 3421CH  Oudewater 
 
Overgeschreven vanuit Hervormde gemeente te Oudewater – Hekendorp naar PGO: 
Mevr. J. den Butter, Schoutdreef 30, 3421VB  Oudewater 
 
Overleden: 
Mevr. E.J. Spek, Lange Burchwal 150, 3421SP  Oudewater 
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Geboren: 
Sieb Scherpenzeel, Engherzandweg 19, 3461AE Linschoten, zoon van Jeroen en Elza Scherpenzeel-Baas 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. B.T.M. Bleijs, Papenhoeflaan 130, 3421 XV Oudewater naar Oude Singel 17, 3421ED  Oudewater 
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Mevr. H.W.N. Guijt, Westkade 3, 3467PM Hekendorp naar Utrecht 
 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraat 
In de tuin van de pastorie wordt op het moment dat ik 
dit schrijf de lente steeds beter zichtbaar. Het is een 
aangename verrassing om te ontdekken waar 
bloemen gaan bloeien. Ogenschijnlijk zomaar komen 
blauwe druifjes, narcissen en wat al niet meer naar 
boven. Ook de appelboom krijgt voorzichtig de eerste 
knoppen. Het doet mij denken aan het kinderliedje 
‘Weet je dat de lente komt?’ Het is een vrolijk en 
hoopvol liedje. De natuur vult zicht met vrolijke 
kleuren, het is langer licht en de eerste lammetjes 
lopen in de wei. Veel mensen zullen mee kunnen 
voelen hoeveel energie dat geeft. Het lijkt wel of alles 
weer tot leven komt. Daar worden we blij van en het 
geeft weer hoop. De lente maakt heel concreet 
zichtbaar dat net zoals de winter een keer voorbij 
gaat, ook donkere tijden niet voor altijd zijn. Fijn als 
dat je hoop en kracht geeft om verder te gaan en vol 
te houden.  
 
Achter de wolken schijnt de zon. Dat spreekwoord wil 
zeggen dat er na slechte tijden altijd weer goede 
tijden komen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Soms 
zeggen we dat misschien wel te snel tegen elkaar. 
‘Kop op, morgen is er weer een dag.’ Maar wat nu als 
die dag weer tegenvalt? Wat als – terwijl alles om ons 

heen tot leven komt – je eigen gezondheid alleen 
maar achteruit gaat? Je met het ouder worden 
zelfstandigheid en vrijheid in moet leveren, terwijl je 
weet dat je dat niet meer terugkrijgt. Wat als de mist 
buiten wel optrekt, maar de sombere wolken in je 
hoofd blijven aanhouden? Schijnt dan ook achter de 
wolken de zon? Om eerlijk te zijn weet ik dat niet 
altijd. Misschien komen er betere tijden, maar 
misschien ook niet of zal dat nog een hele tijd op zich 
laten wachten. 
 
Wat kunnen we in de tussentijd dan met dat 
kinderliedje? Of beter gezegd, wat moeten we dan 
met dat verhaal van de opstanding waar dat liedje 
overgaat. ‘Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is 
opgestaan!’ – zingt het tweede vers. Hij werd bespot, 
geslagen en gekruisigd. Tot in het diepst van het lijden 
is Hij mens met ons geweest. Na drie donkere dagen 
in het graf is Hij weer opgestaan. Of we nu 
lentekriebels in onze ziel ervaren of niet, toch vieren 
we ieder jaar weer Pasen. In het midden  van ons 
leven dat lijden en dood kent, klinkt ook heel radicaal 
een tegengeluid: de Heer is opgestaan, Hij is waarlijk 
opgestaan. De paaskaars brandt en laat zien dat het 
licht overwint, dat de dood niet het einde is.  
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Ik sluit af met een klassiek Paaslied (Lied 641): 
 

Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik, en zijn stem 
Roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 
Omzien naar elkaar 
Iets wat wij in onze gemeente best wel doen en dat is 
zeker heel mooi. Maar laten wij ook niet de mensen 
vergeten die geen deel uitmaken van onze kerk, maar 
die wij gewoon ontmoeten in het dagelijks leven. Ook 
zij verdienen onze zorg en aandacht. Mensen zonder 
eigen netwerk of die hier wonen door 
omstandigheden waar zij zelf niet voor hebben 
gekozen. 
Op 18 februari werd onze gemeente opgeschrikt door 
het plotselinge overlijden van Esther Spek. Op 4 maart 
was de afscheidsdienst, geleid door ds. Rianne 
Bogerd. Daarna heeft de begrafenis plaats gevonden 
op de Algemene Begraafplaats aan de Waardsedijk. 
Een groot gemis voor haar partner en kinderen. Wij 
bidden hen kracht toe om dit te kunnen verwerken. 
 
Het is ook een moeilijke en verdrietige periode voor 
Bert Bultema en zijn vrouw Margo. Bert ligt inmiddels 
al enkele weken in het Antonius Ziekenhuis te 
Nieuwegein (afd. 3 Vaatchirurgie, kamer 109). Hij 
heeft daar inmiddels diverse behandelingen en 
operaties ondergaan. Het is moeilijk om elke 
teleurstelling weer te moeten verwerken. God, wees 
hen nabij! 
 
Gezondheidszorgen voor Jaap Verdouw en zijn vrouw 
Riet. (Tappersheul 6). Genezing is niet mogelijk, maar 
Jaap is gestart met behandelingen om zijn leven zo 
aangenaam mogelijk te houden. Wij hopen en bidden 
dat de medicatie hiervoor goed mag werken. 
 
Voor Derk en Janny Elderman (Joostenplein 24 ) was 9 
maart een bijzondere dag. Blij en dankbaar dat zij die 
dag mochten vieren dat ze 60 jaar getrouwd waren. 
Elkaar trouw zijn. In lief en leed, een mooie belofte 
om  waar te kunnen maken. 
 
 

God zij dank 
dat de morgen daagt 
die de liefde waagt 
God zij dank 
 
Met vriendelijke groet, 
Agnelle van der Linde 

 
In memoriam - Piet van Bemmel 
Piet is geboren in Hoenkoop en heeft op de boerderij 
met zijn ouders en 2 zussen een fijne jeugd gehad. 
Opvolging van de boerderij zat er niet in, dus Piet ging 
na de Landbouwschool aan de slag bij een 
kaashandelaar voor verkoop van kaas op de markt, en 
later vanuit een kaaswinkel. Het contact met de 
klanten gaf hem veel voldoening. 
 
Piet trouwde met Anja en samen kregen zij 4 
kinderen: Marcel, Sander, Tamara, Daniëlle. Als gezin 
werd er trouw naar de kerk gegaan en Piet vervulde 
daar taken, zoals een termijn als diaken. Later als 
ramenwasser en koffieschenker.  
 
Als chauffeur heeft hij bij veel verschillende 
werkgevers gewerkt. Dat was niet altijd makkelijk, 
vroeg op en laat thuis. 
Hij voelde zich zeer verantwoordelijk voor zijn gezin. 
De laatste 5 jaar werkte hij bij de Welkoop. De 
plantenafdeling was zijn lust en leven. Daar vond hij 
de rust en de waardering in zijn werk. Contact met 
klanten, zijn plantenafdeling, kerstbomen verkopen, 
hij vond het geweldig. 
 
Na een volleybalavond werd Piet opgenomen in het 
ziekenhuis en na dagen van hoop en vrees werd het 
duidelijk dat Piet zou komen te overlijden. Op 25 
januari is hij, veel te jong, in het bijzijn van zijn gezin 
heengegaan. 1 februari 2025 namen velen afscheid 
van Piet tijdens een mooie dankdienst voor zijn leven. 
 
De leegte en het gemis zijn voelbaar. Dankbaarheid is 
er voor wie Piet was en wat hij gaf. De liefde voor Anja 
en de kinderen, de naasten om hem heen. De liefde 
voor zijn tuin, zijn werk en alles waar hij zo van kon 
genieten. 
 
Dank 
De vele kaarten en andere blijken van medeleven uit 
de gemeente na het overlijden van Piet hebben wij als 
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gezin als hartverwarmend ervaren. Dank voor uw 
betrokkenheid ! 
 

Je verjaardag vieren in de kerk. 
14 maart om 15.30 uur was het zover. Alle mensen, 
die in de maanden januari tot april 80 of 80+ waren, 
waren uitgenodigd voor dat feestje. Wat een 
verrassing. We waren met 13 jarigen en 8 
metgezellen. Door 5 vrijwilligers werden we verwend. 
Hapjes, drankjes, tokkelroom en gebak, aan alles was 
gedacht. Zelfs spelletjes waren er om de tijd te doden. 
Maar iedereen was gezellig met elkaar in gesprek. De 
tijd vloog om. Rond 16.30 uur vertrokken we met een 
blij gevoel. Het was leuk om elkaar op deze wijze te 
ontmoeten. Hartelijk dank aan de organisatoren. 
Nely den Toom 
 

Bedankt! 
Wat ontvingen wij veel reacties vanuit de kerk naar 
aanleiding van ons 60-jarig huwelijk: de bloemen uit 
de kerk, nog meer bloemen, kaarten, bezoekjes en 
zoveel welgemeende felicitaties! 60 jaar bij elkaar 
mogen blijven is erg veel en we zijn daar ook enorm 
dankbaar voor. 
Heel, heel hartelijk bedankt!    
Derk en Janny Elderman 
 

Maandkaarten 
De maandkaarten van maart zijn gestuurd naar:  
mevr. A.S. Voorhof-Sels, mevr. Arda van ’t Riet-Kroes, 
dhr. Bram Verweij (schilder), mevr. Ria Griffioen-
Gerritsen, mevr. Nely den Toom, dhr. J. van Zwieten, 
mevr. Annie Muijs-Hoogendoorn en naar  

mevr. T. Wijnberg, allen ter felicitatie met hun 
verjaardag in maart. 
 
Een felicitatie kaart i.v.m. een jubileum werd gestuurd 
naar ds. Anja van Alphen te Haastrecht. Zij is 25 jaar 
predikant en naar Arie en Ria Griffioen, zij zijn 10 
maart 25 jaar getrouwd. 
 
Een kaartje als beterschap of medeleven werd 
gestuurd naar mevr. Annie de Wit-Bax, dhr. Bert 
Bultema en naar dhr. Piet van Doorn. 
 
Een condoleancekaart werd gestuurd naar mevr. 
Munnik, Ronald Spek en naar de partner en kinderen 
van Esther Spek. 
 

Koffiedrinken in april 
Op de volgende vrijdagochtenden 
bent u van harte welkom om een 
kopje koffie of thee te komen 
drinken in onze kerk.  
 

Behalve de koffie of thee, is er ook gelegenheid om in 
de kerkzaal een kaarsje te branden voor een moment 
van bezinning en/of ter nagedachtenis. 
 
U bent van hart welkom op: 

- 4 april met gastvrouw Dita Aleman en  
- Hester Griffioen. 
- 11 april met gastvrouw Carla de Groot en 

Ineke van der Neut. 
Goede Vrijdag is er dus geen koffiedrinken. 
Graag tot 4 en/of 11 april.

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

 Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
 Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
 Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 
   Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 
 
 
 
    
 
Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 42053254-06  
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Kerkbalans 2025 
Ieder die ook maar iets heeft te 
maken met de actie Kerkbalans 
heeft daar een heel goed gevoel 
bij. Ook daaruit blijkt hoe sterk 
onze gemeenteleden betrokken 

zijn bij het reilen en zeilen. Alle reden om daar heel 
dankbaar voor te zijn. Tot en met februari is al weer  
€ 37.455,00 ontvangen. Voor geheel 2025 is al het mooie 
bedrag ad € 126.027,00 toegezegd en het lijkt er op dat 
we nog niet alle toezeggingen binnen hebben. 
 
Opbrengst collectes februari 2025 e.d. 

dag Doel 
februari 2025 

Bedrag 
€ 

2 1e Algemeen kerkwerk 207,30 
 2e KiA Werelddiaconaat Ethiopië 571,80 

9 1e Algemeen kerkwerk 143,70 
 2e Diaconie 337,15 

16 1e Algemeen kerkwerk 192,50 
 2e Avondmaalscollecte  

De Hoogstraat 
257,70 

 Uitgang PGO/IKO   75,00 
23 1e Algemeen kerkwerk 152,55 

 2e PGO/Bloemencommissie 148,45 
 koffiedrinken februari 2025  

2 ZWO/KiA-commissie  42,80 
9 Zalencentrum  27,60 

14 Zalencentrum  34,55 
16 Zalencentrum  19,70 

 
Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten 
name van PGO te Oudewater. 

Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u 
ook gebruiken voor  

- collectes; graag voor het einde van elke maand 
bij collectes vermelden voor welke datum(s) of 
maand én voor welke collecte(s) (1e en/of 2e 
collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 

- het overmaken van de VVB met de mededeling 
‘VVB 2025 en uw registratienummer (indien 
bekend) of uw naam en postcode huisnummer’ 

- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 
per vel), dan met de mededeling 
‘collectebonnen’.  

 
PGO-website: 

- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit 
menu via de rechterkolom helemaal onderaan. 
Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens 
direct via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  

- ook kunt u collectes en giften doen voor diverse 
doelen: zie hiervoor ook de ‘collectezak’ in de 
rechterkolom op de PGO-website of als u die 
heeft via de Ontmoetingskerk-app. Dit alles kan 
ook door de rubriek bovenaan de PGO-website: 
‘Ontmoetingskerk app/digitaal loket’ aan te 
klikken. 

- bijdrage aan het koffiepotje kan via contant geld 
in het koffiepotje of via de QR-code op het 
koffiepotje of de Ontmoetingskerk-app. 

 
Bram Verweij en Elsbeth Barnard (VVB en 
Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige 
zaken) 
 

Vanuit de Diaconie 
Na het afscheid van twee altijd betrokken diakenen, Ria 
Brandenburg en Ciska Zwiep, en met de nieuwe 
voorzitter, Martine Hokken, is de diaconie weer actief op 
vele gebieden. 
 
De wintermaaltijd 
De wintermaaltijd, welke plaats vond op 21 februari, 
was een groot succes. Vele aanwezigen hadden hun best 

gedaan om een mooi gevulde tafel te krijgen. Dat was 
gelukt. Alle aanwezigen hebben meer dan voldoende 
hun hart op kunnen halen aan alle heerlijke gerechten. 
Wat een groot succes was, is dat de jongeren van onze 
kerk ook deelgenoot waren van de maaltijd. Dit gaf heel 
veel leuke reacties van zowel de “oudjes”, als de 
“jonkies”. Voor de diaconie is dit een duidelijk signaal 
dat we de groepen vaker bij elkaar willen brengen. Het 
leuke hierbij is dat we nu ook voor het eerst een 
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jeugddiaken hebben. De opbrengst van de 
wintermaaltijd was bestemd voor het Vliet en Burghuis. 
Hiervoor is 160 euro opgehaald. Bedankt daarvoor. Veel 
mensen vroegen na afloop om het gedicht dat Martine 
daar voorlas. Bij deze de tekst van dit gedicht. 
 
Rugzak 
Ik heb een rugzak vol met dingen 
die bijna niemand ziet. 
Ik draag boeken en broodjes 
maar ook zorgen en verdriet 
 
Ik stap elke dag naar buiten 
die stomme rugzak is er bij 
thuis kan ik hem niet laten 
hij blijft voortaan bij  mij 
 
Ik probeer niks te laten merken 
en heel gewoon te zijn. 
Ik speel, ik leer, ik groei 
De afleiding buiten is fijn. 
 
Maar er zijn dagen dat ik worstel 
mijn rugzak is dan veel te zwaar 
ik vecht tegen mijn tranen 
voel ik me boos, of bang of raar 
 
Ik heb dan iemand nodig 
die me snapt, ook zonder vragen 
een blik, een gebaar, een knipoog 
helpt me om mijn tas te dragen. 
 
Die stomme rugzak hoort bij me 
hij draagt zorgen en verdriet 
maar ook mijn kracht en liefde 
die ik echt kan voelen 
als ik merk dat jij mij ziet. 
 
Koersbepaling 
De diaconie heeft in de koersbepaling voor dit jaar 
ingezet op lokale (nood)hulp, regionale ondersteuning 
van bestaande organisaties, verbinding tussen 
gemeenteleden en specifieke aandacht voor jeugd. 
Martine heeft, naast het voorzitterschap, ook het 
aandachtspunt jeugd op zich genomen. Een van de 
speerpunten hierbij is om activiteiten te organiseren 

waar jong en oud (en alles daar tussenin) aan elkaar 
worden verbonden. 
Kerk- en Schooldienst 
Een van de eerste jeugdactiviteiten op 30 maart 
aanstaande is de Kerk- en Schooldienst. Samen met de 
Hervormde Kerk is ervoor gekozen om deze dienst 
volledig binnen de Ontmoetingskerk te houden en niet 
te “delen”, zoals in het verleden. Volgend jaar zal de 
dienst dan weer in de Hervormde kerk plaatsvinden. De 
Diaconie, samen met onze predikant, zijn in goed 
overleg met de school hoe deze dienst wordt 
vormgegeven, zodat de school de kinderen kan 
voorbereiden op de dienst. We hopen op een groot 
succes. 
 
Inzamelingsactie Voedselbank en TjonkieFood 
Op dit moment loopt de inzamelingsactie van de 
Voedselbank en TjonkieFood weer. Jammer dat het 
nodig is, maar oh zo goed dat het gebeurd. We hopen 
dat ieder wat boodschappen extra mee kan nemen en 
dat de actie weer net zo’n succes wordt als de laatste 
keer. Op 24 maart zullen we de ingezamelde 
boodschappen weg gaan brengen. 
Als spontane actie was de zegelactie van de Jumbo 
ingestart. Hoewel het kort dag was hebben een aantal 
mensen hier de schouders onder gezet en er een 
onverwacht succes van gemaakt. De foto van de volle 
auto van Cees en Elly zeggen meer dan woorden kunnen 
uitdrukken. 16 pakketten afgeleverd aan de 
Voedselbank. Top!! 
 
Startzondag 
Vooruitkijkend gaat nu de voorbereiding beginnen voor 
de startzondag. We kunnen nu al aangeven dat het dit 
jaar aansluitend op de dienst zal gaan plaatsvinden. 
 
De diaconie is wel wat kleiner geworden in aantal 
diakenen. Overwogen wordt om niet iedere dienst met 
tweetallen dienst te hebben, maar dat wellicht 
overgegaan zal worden op één diaken per dienst. Het 
lastige daarvan is dat we met het tellen van de collecte 
opbrengst altijd uitgaan van het twee-paar-ogen 
principe. Heeft u een goed idee hiervoor, telt u graag 
mee of wilt u ons met andere activiteiten helpen? U 
bent altijd welkom. Neem dan vooral contact met ons 
op. Dat kan persoonlijk of per mail naar Martine 
martinehokken78@gmail.com.
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Werkgroep Kerk en Israël        
 
Pésach 

 “Vertel mij: waarin verschilt 
deze avond van andere avonden? 
Waarin, vertel mij, verschilt 
deze paasdag van andere paasdagen? 
Steek de kaars aan, zet de deur open 

opdat de vreemdeling kan binnenkomen, 
heiden of Jood: 
Onder de lompen verbergt zich wellicht de profeet. 
Laat hij binnentreden en bij ons zitten, 
Luisteren, drinken, zingen, en Pésach vieren. 
Laat hij het brood der droefenis eten, 
lam, zoete klei en bitter kruid. 
Dit is de avond der verschillen, 
dat de elleboog op de tafel steunt 
omdat het verbodene voorschrift wordt 
zodat het kwaad zich ten goede keert. 
Wij zullen de nacht doorbrengen met vertellen 
over verre en wonderbaarlijke gebeurtenissen, 
en door de vele wijn 
zullen de bergen tegen elkaar stoten als bokken. 
De wijze, de goddeloze, de argeloze en het kind 
wisselen op deze avond vragen uit, 
en de tijd maakt rechtsomkeert in zijn verloop, 
het heden vloeit terug in gisteren, 
zoals een rivier die is ingedamd aan de monding. 
Elk van ons is slaaf geweest in Egypte, 
heeft stro en leem doorweekt met zijn zweet 
en heeft droogvoets de zee doorwaad: 
ook jij, vreemdeling. 
Dit jaar in angst en schaamte, 
volgend jaar in deugd en gerechtigheid.” 
 
Uit: Primo Levi ‘Op een onzeker uur’ (uitg. Meulenhoff) 
Sippy Klercq 
 

 
 
 

Van de werkgroep Kerk en Israël 
Voor de JOODSE MAALTIJD op 5 april zijn de 
voorbereidingen al in volle gang.  
We hebben weer een heerlijk menu samengesteld uit 
onze eigen Joodse Kookboeken, dat wordt smullen! De 
eerste aanmeldingen zijn ook al binnen en daar zijn we 
heel blij mee want we organiseren deze maaltijd voor u!  
Het is geen echte sabbat, zoals Sippy in de vorige 
Ontmoeting al schreef; we zijn geen Joden maar het is 
een mooie manier om samen te ervaren hoe het is om 
de sabbat te vieren. 
 
Nog even alle zaken op een rijtje: 
Joodse Maaltijd is op zaterdag 5 april in de 
Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur. 
Kosten net als vorig jaar 15 euro (graag contant betalen 
tijdens de avond). 
Er is nog plaats, meld u aan via 
kerkenisrael@protgemoudewater.nl  
U bent van harte welkom. Leuk als u komt! 
 
Namens de commissie,  
Jacoline Krabbendam 
 

ZWO/KiA-commissie 
Zondag 20 april 2025 - Pasen - 
en de Paasgroetenactie 2025 
Wij danken die 
gemeenteleden die een 
Paasgroetenkaart hebben 
geschreven op zondag 2 
maart jl. Alle 40 
(buitenlandse) kaarten zijn op 
tijd verzonden naar het 
landelijk centrum van de PKN 
te Utrecht.  
Wij vragen u tenslotte ook 

tijdens Pasen in uw gebeden ook te bidden voor al die 
mensen in gevangenissen in binnen- en buitenland. 
Zo hebben wij het mogelijk gemaakt een Paasgroet door 
te sturen naar gedetineerden waar ook per wereld. 
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Voor u gelezen en misschien om zo Vluchtelingenwerk 
te steunen 

“Vol trots kondigen wij aan dat in 
april het nieuwe boek van onze 
directeur Tineke Ceelen 
verschijnt. 'Vlucht' is een 

openhartige autobiografie, een ode aan de moed en 
veerkracht van al die vluchtelingen en een pleidooi voor 
zorgzaamheid en medemenselijkheid. 
 
 Van oorlog naar crisis naar ramp, een leven lang 

Het openhartige en 
inspirerende levensverhaal 
van de directeur van 
Stichting Vluchteling. Een 
idealist en hulpverlener die 
nooit opgeeft. 
In Vlucht vertelt Tineke 
Ceelen haar bijzondere 
verhaal. Het verhaal van 
iemand die al vanaf haar 
vijfentwintigste de hele 
wereld over reist in de 
meest barre en turbulente 

omstandigheden. 
 
Ceelen blikt terug op haar jeugd in het Brabantse 
Maren-Kessel, op de jaren die ze in Tibet en Kameroen 

woonde en op de geboorte van haar dochter Agnes, die 
ze in haar eentje heeft opgevoed. Sinds 2003 is Ceelen 
directeur van Stichting Vluchteling. Ze heeft duizenden 
vluchtelingen ontmoet - gewone mensen die de dupe 
zijn geworden van oorlog en onderdrukking. Een van 
hen is de Afghaanse Ali, die ze in 2021 tegen het lijf liep 
in de 'jungle', een vluchtelingenkamp op Samos. Zijn 
verhaal loopt als een rode draad door dit boek. 
Wereldwijd zijn er meer dan 120 miljoen mensen op de 
vlucht. Dat aantal zal de komende jaren toenemen. Al 
die mensen hebben geen andere keuze dan huis en 
haard te verlaten. Ze vluchten voor oorlogen die over 
hun hoofden worden gevoerd en waarbij honger en 
seksueel geweld als wapen worden ingezet. Ze 
vertrekken uit plaatsen waar hun huizen verwoest zijn 
door natuurrampen. Vluchtelingen verdienen het 
geholpen te worden. 
 
Speciaal voor nu een gesigneerd exemplaar mét korting 
Wil je dat Vlucht als eerste bij jou op de mat valt? Je 
kunt het boek nu bestellen voor slechts 20 euro! Je 
ontvangt dan in de eerste helft van april een gesigneerd 
exemplaar. De kortingsactie loopt t/m 30 juni. 
Ga naar https://www.vluchteling.nl/nieuws/in-april-
verschijnt-het-nieuwe-boek-van-tineke-ceelen “ 
 

 
 

 
Twee handen … 

Onze gastpredikant Peter van der Schans uit 
IJsselstein op zondag 16 maart las i.v.m. 
Biddag voor het slotlied de onderstaande 

tekst: ‘Twee handen…’ . Op verzoek van diverse 
gemeenteleden zond hij deze bijzonder mooie tekst op 
om te plaatsen in deze Ontmoeting. 
 
Twee handen.... 
  
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: “Ik heb een 
hand vol klachten. 
Zal ik ze eens opnoemen?” 
“Laat maar eens horen,” zei de dokter. 
  
“De eerste vinger zijn mijn verloren ouders. 
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. 

De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. 
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden 
weggevallen zijn.” 
  
“Dat is inderdaad een hele hand vol,” zegt de dokter, 
“maar die andere hand dan?” vraagt hij nieuwsgierig. 
“Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?” vraagt 
ze. 
“Graag”, zegt de arts. 
  
“De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. 
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. 
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me 
helpen. 
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog 
meer ziekten en pijn. 
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn 
rekeningen te betalen.” 
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De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem 
aan en zegt: “Hier zijn twee handen die verdriet hebben 
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn 
gebald. Ook twee handen die weten wat leven is. 
  
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik 
mijn handen vouw tot een gebed?” “Neen”, zegt de 
dokter. 
“Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat 
mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het 
verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen 
de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de 
zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. 
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de 
zegeningen. Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee 
handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden 
mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.” 
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de 
ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft 
verzonken in zijn eigen gedachten zitten. 
(auteur en vindplaats onbekend) 
 

 
 
 
 

Pasen… Een toekomst vol van hoop  
Op zondagmiddag 6 april om 16.00 uur bent u van harte 
welkom in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te 
Oudewater. Gospelkoor New Creation uit Oudewater 
o.l.v. dirigent Ad de Joode, zingt bekende en onbekende 
paasliederen. Prachtig om naar te luisteren en heerlijk 
om zelf mee te zingen. Een speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld combo zorgt voor een 
sfeervolle muzikale begeleiding. 
 
De middag is bedoeld voor jong en oud. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen en het 
toch wilt meemaken, kunt u dit evenement volgen via 
KerkTV. De entree is gratis. 
Bij de uitgang is er een collecte voor Onderling Sterk.  
 
We hopen u te ontmoeten op 6 april! 
New Creation  
 

Belettering Zalencentrum 
Is het opgevallen dat de naam ‘Zalencentrum’ weer aan 
de gevel hangt? 
Het bedrijf van Thijs van Dijk, Boost Printmedia, heeft de 
belettering gemaakt. Op 14 februari jl. zijn samen met 
hulp van Henk Maaijen de letters op de gevel geplaatst.  
Nu is overdag, ‘s-avonds en nachts duidelijk ter zien 
waar het Zalencentrum zich bevindt.  
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E-mail adressen  
 administratie@protgemoudewater.nl 
 cvk@protgemoudewater.nl 
 diaconie@protgemoudewater.nl 
 jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
 kerkbureau@protgemoudewater 
 kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
 nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
 ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 
 pcp@protgemoudewater.nl 
 penningmeester@protgemoudewater.nl 
 pgo_plus@protgemoudewater.nl 
 scriba@protgemoudewater.nl 
 vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
 webmaster@protgemoudewater.nl 
 zalencentrum@protgemoudewater.nl 
 zwo-kia@protgemoudewater.nl 
 Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn: 
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting 
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00         
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden           
aangepast.                                                                                                                                                                                
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO-website.                                            
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en  
adres - op een  zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage! 






